
 

              

                                                                                     

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 

      
9.30 uur      Sixtuskerk - viering Heilig Avondmaal -   Thema: Ik zie jou!       
Voorganger:     Ds. Martha Kroes 
Ouderling:     Tiny Plat 
Diaken:     Wijbren Zijlstra 

Aansteken kaars:    Diaken van dienst  
Lector:      Jan van der Meulen 
Organist:     Eisje Wissmann 
Koster:      Sipko Vlietstra 

Beamteam:     Douwina Duin, Philippus Bakker 
 

- Na de dienst is er koffie/thee drinken in de voorkerk.   
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Lied voor de dienst 868: 1, 2, 3 – Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere 
Stilte - consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de dienstdoende ouderling 
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Intochtslied 118: 1, 5 – Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen 
Votum en Groet 
Lied 118: 10 
Kyriegebed  
Glorialied 705: 1, 2, 4 – Ere zij aan God, de Vader 
Gebed om de Heilige Geest 
Schriftlezing OT: Jesaja 65: 1-4, 8 (NBV 21) 
Lied 859: 1, 4 – Schuldig staan wij voor U, Heer 
Schriftlezing NT: Lucas 8: 26-39 
Lied 534 – Hij die de blinden weer liet zien 
Verkondiging 
Muziek: Ik zie jou – Claudia de Breij 
Dankgebed - voorbeden  
Collecte 
1e Diaconie 
    NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van  
    Diaconie Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum 
2e Kerkrentmeesters 
    NL25 RABO 0325 5003 71 ten name van  
    Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum 
Maaltijd van brood en wijn 
Tafellied: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel (lied 388) – Leona Philippo 
Nodiging 
Vredesgroet 
Tafelgebed 
Evangelische Liedbundel, lied 362: 1, 2, 3 – God in ons midden 
Vervolg tafelgebed 
Evangelische Liedbundel, lied 292 – Ik zal er zijn voor jou 
Vervolg tafelgebed 
Gezamenlijk Onze Vader 
 
 
 
 

Inzettingswoorden 
Delen van brood en wijn 
Zingen tijdens viering: 
 Wêr ’t Leafde is (melodie 568a) 

  (blijven herhalen en zingen tot 
   iedereen geweest is) 

 Wêr ’t de leafde is, de frede, 
 Wêr ’t de leafde is, 
 Dêr is God ús nei. 

Gezongen dankgebed en slotlied 704 – 
 Dank, dank nu allen God 
Zegen – Amen 
 



 
  

           
  

 
Bloemengroet: 
Zondag 8 juni zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij mevrouw Minnie Dijkstra 
Martenahiem te Tzum. 
 

  
Maandag 16 juni   19.00 uur Moderamen  Terskflier 

Dinsdag 17 juni  19.30 uur Diaconie  Terskflier 

   

 

 

     
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Samen zingen we psalmen, en enkele liederen 
van Johannes de Heer tot eer van onze grote 
God. Ook zal de bovenstem niet ontbreken.  
Of u nu liefhebber bent van psalmgezang of 
simpelweg wilt genieten van een avond vol 
prachtige muziek, dan past deze avond zeker  
bij u. 
Iedereen is van harte welkom om deze muzikale 
avond bij te wonen om als één grote gemeente 
God groot te maken.  
Organist Pieter de Beer zal de samenzang 
begeleiden, bijgestaan door de bovenstemgroep 
Wâlterswâld. Daarnaast zal de heer Sam de 
Visser een meditatieve reflectie geven om de 
avond extra diepgang te geven.  
 

Locatie: Jacobijnerkerk, Leeuwarden 

Datum: 27 juni 2025 

Tijd: aanvang 20.00 uur,  

        deuren open 19.30 uur 

Toegang: Gratis 

Collecte: SDOK 

 
Parkeertip: 
Parkeergarages Oldehove of Hoeksterend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Songtekst: Ik zie jou! 
 

Je denkt dat je alleen bent 
En dat niemand naar je kijkt 

Je denkt dat je voor niks rent 

Dat je toch nooit iets bereikt 
Je denkt dat niemand ziet 

Hoe ongelofelijk hard je werkt 
Je denkt dat al jouw moeite 

Door geen mens wordt opgemerkt 
 

Het is donker om je heen 

En je knijpt je ogen dicht 
Zo kun je zelf niet zien 

Maar ik zie jou 
Ik zie jou 
 
 

 
 

Je denkt dat je niet mooi bent 
En verstopt je gezicht 

De littekens van vroeger 

Wil je ontrekken aan het zicht 
Je denkt als ik niet kijk 

Dan kijkt er ook niemand naar mij 
Wat ik niet onder ogen zie 

Dat gaat vanzelf voorbij 
 

Het is donker om je heen 

En je knijpt je ogen dicht 
Zo kun je zelf niet zien 

Maar ik zie jou 

Ik zie jou 

 
 

Het is donker om je heen 
En je knijpt je ogen dicht 

Zo kun je zelf niet zien 

Dat jij alles verlicht 
 

Je durft het nog niet aan 
Je blik is naar de grond gericht 

Je ziet me niet eens staan 
Ik sta te stralen in jouw licht 

Je waant jezelf alleen 

Loopt bijna ongezien voorbij 
Kijk omhoog, kijk om je heen 

Oh en kijk 
Alsjeblieft naar mij 

 

Want ik zie jou 
Ik zie jou 


